
‘De augustuszon overgoot de haven van New York en New Jersey 
met een sprankelend licht, weerkaatst door de kabbelende 
golfjes die met een vriendelijk lispelend geluid tegen kaden en 
schepen klotsten. Het motorschip ‘Japara’ lag in haar grootsheid 
geduldig te wachten op de afvaart, eerdaags zou het schip, 
geladen met graan, varensgereed zijn voor een reis naar 
Nederlandsch-Indië. Wie het gloednieuwe koopvaardijschip in dit 
heldere zonlicht beschouwde, kon moeilijk vermoeden dat het 
aan boord gistte onder de bemanning. Onrust had zich van hen 
meester gemaakt. Aan het begin van de dagdienst om acht uur 
had niemand aanstalten gemaakt met het werk te beginnen. De 
achttienjarige Piet de Visser, deckboy, had gevraagd waarom 
iedereen bleef zitten en het antwoord had geluid “We staken 
voor meer gage”. De reden was helder: het werd steeds 
gevaarlijker op zee. Niemand voelde er voor om zijn hachje op 
het spel te zetten voor de gage die ze nu beurden.’ 
Zo begint het verhaal over de stoker van de ‘Beursplein’, het 
schip waarmee Cor Beekman afvoer en nooit terugkeerde. Zijn 
leven was menselijkerwijs niet af toen hij in zijn zesenvijftigste 
levensjaar zijn laatste adem uitblies. Een vermoeide zucht die 
onhoorbaar opging in de nachtelijke februariwind die zacht 
streek over de drijvende sloep op de Atlantische Oceaan, zo’n 
125 mijl uit de kust van Ierland. Het slot van een avontuur dat 
‘leven’ heet en dat begonnen was in 1884. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 26 februari 1941 verging het s.s. ‘Beursplein’ na een 
aanval op zee. Eén van de opvarenden die omkwam, was de 
stoker Cornelis Johannes Beekman. Beekman bleek een man 
met een verhaal, veelzijdiger en verrassender dan je zou 
verwachten. Ruim tachtig jaar na zijn dood verschijnt dit 
verhaal in boekvorm. 
Zijn jeugd in Brielle, zijn opleiding bij de marine, zijn reizen 
naar de Oost, zijn huwelijken en zijn leven in het Rotterdam-
van-voor-de-oorlog…. het was allemaal in beeld te brengen 
aan de hand van documenten en overleveringen. Net als zijn 
afkomst en zijn familie met muzikale inslag. 
In zijn tijd ontmoette hij diverse mensen. Bekende namen 
soms. Maar Beekman had ook een geheim. Een geheim dat 
zijn leven op jonge leeftijd een wending gaf. Waarmee hij 
niet te koop liep maar dat onontkoombaar zijn leven 
beïnvloedde. 
 
Dit najaar verschijnt het boek over de ondergang van de 
‘Beursplein’, verweven met het levensverhaal van Cor 
Beekman. Het historische verhaal over de aanval op konvooi 
OB-290 door Duitslands meest gevierde onderzeeboot-
kapitein. De geschiedenis van de familie Beekman sinds 
Philip Beckman rond 1800 uit Lambsheim in de Paltz kwam 
gelopen om zich in Maurik als kleermaker te vestigen. En de 
gebeurtenissen die het leven van Cor Beekman tot een 
opmerkelijk verhaal maken. 
Muziek, drank en zeevaart.  Kermis, Marine en rijks-
opvoedingsgestichten. 

Met Beekman wordt een honderdtal namen uit de 
vergetelheid gevist, waar bij sommige een gedetailleerd 
persoon verschijnt. Een beeld van mensen die allang 
vergeten waren. Daarmee wordt het boek een waardevol 
tijdsdocument en interessant voor velen. 
Plaatsen als Brielle, Rotterdam, Doetinchem, Alkmaar. 
Swansea, Halifax, Suez, Port Said en Batavia. Historische 
feiten, vergeten gebeurtenissen, diepzinnige 
overpeinzingen. Beekman leefde in een periode die werd 
gekenmerkt door eigen ideeën, ontdekkingen en 
gebeurtenissen, zoals wij allen leven in onze tijd. Het is dan 
ook een verhaal waarin de lezer altijd iets herkent. 
De foto’s en afbeeldingen die het verhaal ondersteunen, 
maken het boek tot een mooi tijdsbeeld. 
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